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Kleur van de zondag: groen

Mededelingen

Zondag 20 oktober

Aanstaande zondag komen we rond Marcus 10:13-25 uit bij het thema ‘macht’.
Machtsmisbruik is van alle tijden. De verleiding van macht is groot en vaak ook
moeilijk te weer staan. Jezus is er duidelijk over: ‘zo mag het bij jullie niet gaan’.
Maar hoe zorg je daar dan voor? Het is immers al zo vaak misgegaan, ook in de
kerk. Het dwingt ons in ieder geval om te werken aan een ‘veilige kerk’. Dat
doen we o0.a. door onze vertrouwenspersonen. Daarom zijn zij, Ivonne van der
Meer en Heine Algra, op deze zondag ook even extra zichtbaar tijdens en na de
dienst.

Vooruitblik: volgende week zondag mogen we weer dopen. De Heilige Doop
zal dan bediend worden aan Noortje van Rossum van den Berg. Zij is de
dochter van Nicky van Rossum en Koen van den Berg (Vollewens 1).

Meeleven

Sommigen van ons zijn al langere tijd ziek. Soms is dat in stilte en soms zijn
namen al een tijdje geleden genoemd. Daarom even in herinnering deze keer
een tweetal namen. Bij Rieny Hessels Mulder — Hemstede (‘t Kofschip 89,
3904RP) is een tijd terug uitgezaaide eierstokkanker geconstateerd. Zij is
uitbehandeld, zoals dat heet en is in de periode van haar laatste levensfase.
Deze weken leeft zij uit de rust van God en ons gebed mag zijn dat zij zich zo
gedragen mag blijven weten. Ons meeleven mag ook gelden voor Frits en
Pieternel Schumacher (Boegspriet 2, 3904 PV). Frits zit zo ergens midden in
een lange reeks van chemokuren. Wie dat ooit heeft ondergaan, weet wat dit
betekent. Doorzetten, soms doorstaan en dappere pogingen doen om de hoop
vast te houden. Dat heet levenskunst. Bij Frits en Pieternel is er daarnaast ook
de zorg in hun gezin, die van alle betrokkenen veel vraagt. En al is de liefde
groot en ga je voor elkaar door het vuur: een mens is ook weleens moe.
Meeleven in al haar vormen doet goed: voor hen en al die anderen hier niet
genoemd, maar misschien wel bij u/jou bekend.

Ds. Loeki van der Laan

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging

naar mevrouw G. Hovius, Mozartdreef 59.



Geloofsleren (patatje met)

Aankomende donderdag is de 1° keer geloofsleren met een fijne groep kinderen
en jongeren. We zullen eerst eten en daarna gaan we in twee groepen aan de
slag met de leefregels van God. Die regels zou je in twee groepen kunnen
splitsen: richting God en richting de ander. In het najaar valt de focus op God met
als thema: ‘Houd van God’ en ‘Eerbied voor God'. In het voorjaar willen we op
dezelfde manier vervolgen en dan kijken we naar onszelf en de ander. Je kunt je
zoon/dochter nog opgeven bij Coby of mijzelf. We starten om 18 uur.

“é?
~~
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Elkaar ontmoeten, tijdens een gezellig diner.
\A\ Deze maaltijd wordt verzorgd door vrijwillige
W -, koks. Hoofdgerecht, nagerecht en koffie,

soms voorgerecht of soep. Wanneer je vegetarische eet kan je dat aangeven en
daar wordt rekening mee gehouden
Wanneer u graag mee wil eten, maar u hebt geen vervoer, dan kunt u dat
melden wanneer u zich inschrijft.
Vrijdag 25 oktober 2024 aanvang 18.00 uur (welkom vanaf 17.30 uur).
Opgeven kan ( bij voorkeur via mail ) tot en met dinsdag 22 oktober 2024
Kosten 5 euro p.p.
Email adres zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl
Of bellen naar Tonny van Woerkom: 06-40510873
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Voedselestafette 2024

De voedselbank Veenendaal verzorgt wekelijks pakketten voedsel voor
gezinnen die onder het absolute minimum leven. Echter het is voor hen
nauwelijks mogelijk goede pakketten samen te stellen omdat ze bijna geen
goede artikelen meer in het magazijn hebben staan. Momenteel is er
bijvoorbeeld een groot tekort aan houdbare producten. Als Wijkgemeente
ZuidWest willen we daarom weer een bijdrage leveren door in de hele maand
oktober producten in te zamelen. U kunt een boodschappentas, incl. lijstje
ophalen in de hal van de kerk, het lijstje staat ook op onze website.

Op zondag 13, 20 en 27 oktober is in de hal van de kerk de mogelijkheid de
artikelen in te leveren. Lukt het niet op zondagmorgen, dan kan het ook tijdens
de Open kerk op donderdagavond 10, 17 of 24 oktober van 19.00 — 20.00 uur. U
kunt de Voedselbank ook steunen door een gift over te maken. Dit kan via
rekeningnummer NL 14 RABO 039.51.38.906 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Veenendaal met als omschrijving: Voedselestafette. De diaconie beveelt deze
actie van harte bij u aan. Doet u/jij ook mee?!? Alvast bedankt!
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Taakgroep Groene Kerken

Beste gemeenteleden,

Ook als taakgroep Groene Kerken zijn we in september weer bijeengekomen.
Om helder te hebben wat we nu eigenlijk doen en willen, hebben we een
visiedocument opgesteld. Binnenkort is deze voor u beschikbaar. Alvast in het
kort: ons doel is om een kerkagenda te hebben waarbij duurzaamheid (en alles
daaromheen) onder de aandacht blijft. We willen dit waar mogelijk combineren
met initiatieven die er al zijn, zoals V.1.S, Kerk Binnenstebuiten (denk aan bijv.
de prikactie) en de Groene zondag. Zo nodig/gewenst willen we hiernaast de
agenda aanvullen met een lezing, een stukje in Samen Eén of een andere
activiteit. Uiteraard willen we u hier graag bij betrekken. Heeft u ideeén, een
goed boek of artikel, wilt u zelf een stukje schrijven of heeft u een idee voor een
activiteit met betrekking tot duurzaamheid, spreek ons aan! We horen graag van
u. We zijn trouwens nog op zoek naar iemand die de samenkomsten van de
taakgroep wil codrdineren en daarmee ook aanspreekpunt is voor bijv. de
kerkenraad, samenwerking met wijkgemeente ZuidWest, etc. Wilt u deze
dankbare taak op u nemen? Laat het ons weten.

Namens de taakgroep,

Peter van Krugten, Arie Bokje, Rianne Bogerd, Koos de Mooij, Lukas Bening,
Hanna Kleter, Rob van de Wetering

Musical Jakob

Heb je zondag 6 oktober het moment van ons filmpje gemist in de kerk? Kijk het
hieronder terug. We horen in de wandelgangen dat velen twijfelen, elke
zondagavond oefenen is veel. Je hoeft echt niet elke zondag te oefenen. Er
wordt per scene geoefend. Hiervoor maken we een schema. Meezingen is nog
makkelijker, je kunt de liederen op spotify zetten & .

We hebben al 43 deelnemers. Aanmelden kan nog steeds.

Heb je nog vragen, kom volgende week zondag 27 oktober naar de dienst in de
Petrakerk, we zullen na afloop een vragenuurtje houden.
https://www.petrakerk.nl/uploads/klant270/files/MusicalOproep720.mp4

Kijkcijfers zondag 13 oktober 2024
Direct: 129 Opname: 116
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Volg het spoor van het Licht
Zaterdag 2 november 17.30 uur — 20.00 uur Petrakerk

Voor wie steek jij een kaarsje aan?
Voor iemand die jij mist.
Voor hen die worden gemist door oorlogsgeweld of een andere ramp.
Deel je verhaal over licht, liefde en veerkracht.
Opdat we niet vergeten!

“Voor wie steek jij een kaarsje aan” is voor kerk en buurt. Het is goed om je
verdriet en gemis samen te delen, of het nu korter of langer geleden is. Om ook
de verhalen over veerkracht, liefde en licht met elkaar te delen. We hopen dat je
er troost vindt.

Neem gerust je buurman of buurvrouw mee, vriend of vriendin, of iemand,
waarvan je weet dat die het ook op fijn vindt om op deze wijze een dierbare
overledene te gedenken.

Zaterdag 2 november om 17.30 uur beginnen we met een kort moment van
bezinning, vrije inloop tot 20.00 uur.

ledereen is welkom!

Met vriendelijke groet namens de gastheren en gastdames van de Open Kerk
Ds. Coby de Haan en Karin de Jonge

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest
www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op
www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk
woensdag a.s. worden verstuurd naar

zw-communicatie @pkn-veenendaal.nl.
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